
Fietstochtnamiddag naar Bredene   Zondag 14 augustus 2022 
 

Met een kleine groep en onder een stralende hemel werd het een gezellige fietstocht met start aan 

het lokaal naar Bredene. Tussendoor werd er nog af en toe een stop ingelost door het zeer warme 

weer om eventjes te verpozen met een drankje. Daarna werd de tocht verder gezet richting Bredene 

waar we een reuzenpannenkoek konden verorberen, en het heeft echt gesmaakt. 

Tijdens onze fietstocht waren er weinig auto, we reden ook langs landelijke wegen! 

We reden ongeveer 61 km en iedereen was heel tevreden.  

Aangekomen in het lokaal konden we nog smullen van lekkere verschillende broodjes om dan nog 

na te praten over deze leuke aangename dag !!!!.  
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


